
 Een 
   serie 
moordenaars

gedichten

Kim 
Longwood



Communicatieverzoek	

Trek	je	aan	de	bel?	

Als	organen	beginnen	te	falen	
en	jouw	adem	niet	meer	soepel	stroomt	

Wanneer	het	kikkers	regent	
en	iedereen	alleen	nog	maar	
tegen	je	kan	schreeuwen	

Laat	je	het	weten?	

Als	de	zin	in	dingen	helemaal	verdwijnt	
en	uit	bed	komen	vermoeiender	is	dan	
slapeloze	nachten	

Wanneer	je	liever	huilt	dan	lacht	
en	een	begrafenis	vermakelijk	klinkt	
want	de	dood	fluistert	jouw	naam	

Stuur	je	een	signaal?	



Tweedehands	
	
	
Je	kocht	me	in	de	kringloop	
met	korting	vanwege	schade	
ik	zat	vol	met	gebruiksgaten	
die	je	thuis	dicht	moest	naaien	
	 	



Ctrl	
	
 
Geen	controle	over	jou	
Wel	de	controle	geven	aan	
Ik	control	al	dit	niet	
Laat	de	controle	liever	gaan	
Wil	dat	jij	mij	delete	
Verwijder	al	het	grijs	en	grauw	
Licht	is	wat	je	in	me	ziet	
Hevigheid	verslaan	
Uit	controle	in	het	verschiet	
Bij	jou	laat	ik	een	traan	
  



Shinen	
	
	
Doe	jij	ook	alsof?	
	
Misschien	kunnen	we	samen	
	
schoon	schijnen	
	 	



Klokslag	onbekend	
	
	
Onze	horloges	nemen	een	rare	wending	
buigen	de	tijd	korter	of	snelst	
Geen	wijsheid	in	deze	wijzers	
	
Het	tikken	klinkt	consistent	
voelt	echter	als	haperende	dissonantie	
Heb	jij	die	van	jou	al	gelijk	gezet?	
	
Samen	is	altijd	te	kort	
er	missen	te	veel	uren	
	
die	telkens	worden	gepropt	
in	de	dagen	weg	van	elkaar	
	
Onze	klokken	doen	aan	logica	schending	
buigen	de	tijd	sneller	of	te	kort	
Geen	eerlijkheid	in	deze	beslissing	
	
Een	situatie	zonder	stagnatie	
en	een	situatie	met	
Heb	jij	de	wekker	al	gezet? 


