
Over leven 

 

haat gaat over angst 

en over dood  

de wereld overhoop 

 

over hoop gaat de liefde 

en over moed 

moedig de liefde aan 

 

als angst verdwijnt 

en moed verschijnt 

dan gaat liefde overwinnen 

dan gaat liefde overleven 

 

dan gaat leven over liefde 

 

  



Groots 

 

groots en onvergetelijk 

zit 'm vaker dan gedacht 

in de allerkleinste dingen. 

die zijn mooier dan verwacht 

 

de sleutel zit 'm in de eenvoud 

door te kijken als een kind 

door te kijken met verwondering 

is pure schoonheid wat je vindt  



Vasthouden 

 

kan je me 

even 

vasthouden? 

dat is alles 

wat ik wil 

 

niks zeggen 

niks vragen 

gewoon even 

stil 

 

geen woorden 

geen zinnen 

alleen twee 

armen 

 

om te troosten 

te sussen 

en mijn hart 

te verwarmen 

 

kan je me  

even vasthouden 

dan verwarm 

ik ook jou 

 

en kan ik 

laten voelen 

hoeveel ik  

van je hou 

 

 

 

  



Foto  
 

je kijkt me aan 

mooi ingelijst 

niet meer bij mij 

maar meegereisd 

 

naar deze plek 

en dit moment 

Ik mis je zo 

waar je ook bent 

 

je kijkt me aan 

recht in de lens 

je lach is gul 

je blik intens 

 

al wat mij rest 

 – fotopapier   

zo ben je tóch 

een beetje hier 

  



Verhaal 
  

lees me voor uit je gedachten 

neem me mee in je verhaal 

 

leid me door je diepe dalen 

neem me mee in je moraal 

 

lees me voor uit je gevoelens 

deel met mij je sentiment 

 

laat me zien wat je verrijkt heeft 

hoe jij ook veranderd bent 

 

lees me voor uit je karakter 

laat me zien wat je echt raakt 

 

neem me mee naar hoogtepunten 

naar wat jou gelukkig maakt 

 

laat me lezen in jouw leven 

uit jouw onvolprezen boek 

 

laat me lezen in jouw leven 

laat me vinden wat ik zoek 


